
Beste ouders

We bezorgen jullie graag de laatste weetjes voor dit kalenderjaar.
Nu de advent is gestart, kijken we hoopvol en vol verwachting uit naar het
licht van Kerstmis. 

Het einde van 2023 is dus bijna aangebroken…
Tijd om terug te blikken op het voorbije jaar. Ik wil jullie, ouders, dan ook
danken. Danken voor jullie vertrouwen in onze school, in ons team. 

In 2024 willen we ons blijven inzetten, zodat jullie kinderen zich verder kunnen
ontwikkelen volgens zijn/haar talenten.

Dag van de vrijwilliger, 5 december
Samen school maken doen we echter niet alleen met ons gemotiveerde team.
Gelukkig kunnen we beroep doen op heel wat vrijwilligers. Mensen die een
hart hebben voor onze school en steeds paraat staan voor ons.                           
Heel erg bedankt hiervoor!
Hierbij een bijzonder woordje van dank aan onze vriendenkring, enthousiaste
ouders die zich inzetten voor onze school. 
Zo was er eind november de lichtjeswandeling, een prachtige avond die zij
volledig hebben in elkaar gestoken en waarmee de school, door de mooie
opbrengst, opnieuw heel wat kan realiseren. Meer info hierover volgt.

Tot slot wil ik jullie een fijn eindejaar wensen. Geniet van de feestdagen en
fijne momentjes met elkaar. 
Juf Leen, directeur
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MOEV KERSTVAKANTIE

Op vrijdag 8 december
komt voor de 1ste en 2de
graad ‘meester op de
fiets’ naar school. Zij
geven praktische
fietseducatie aan de
leerlingen. Mogen we
vragen aan deze
leerlingen om die dag
met een goed uitgeruste
fiets, fluohesje en
fietshelm naar school te
komen.
 

Van maandag                
25 december t.e.m.
vrijdag 5 januari is het
kerstvakantie. 
Eventjes niet denken
aan school maar tijd
maken om te genieten
van warmte en
gezelligheid.

TECHNOPOLIS

De leerlingen van de
derde graad worden
maandag 4 december
verwacht in Technopolis
voor een knallende dag.
Ze mogen zich uitleven
tijdens  expo’s, shows en
demo’s en op
ontdekking gaan in de
wereld van wetenschap
en techniek.
 



GEBOORTES

Suvi, geboren op 30-10-2023
Dochtertje van Mevr. Hadewig Tuybens (CLB)
We wensen de ouders van harte proficiat met dit kleine wondertje. 

Gaston, geboren op 19-11-2023
Kleinzoontje van juf Bernadette (zorgleerkracht)
Van harte proficiat met dit kleine wondertje. 
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FAMILIENIEUWS 

KALENDER DECEMBER

vrijdag 1 december 
workshop digitale wolven – 1ste en 2de leerjaar

intervisie directie

maandag 4 december 
Technopolis – 5de en 6de leerjaar

brevetzwemmen – 3de leerjaar
raad van bestuur

dinsdag 5 december
dag van de vrijwilliger

woensdag 6 december
pedagogische commissie

donderdag 7 december
landing kunstkuur – 5de leerjaar

pannenkoekenverkoop

vrijdag 8 december
meester op de fiets – 1ste, 2de, 3de, 4de leerjaar

maandag 11 december
zwemmen – 6de leerjaar

zorgoverleg
sociale vaardigheden

dinsdag 12 december
werkgroep speelplaatswerking

donderdag 14 december 
kernteam expeditie taal oudste kleuters in gent

landing kunstkuur – 5de leerjaar
CPBW

vrijdag 15 december
sportklassen gemeente – 4de leerjaar

maandag 18 december
kernteam expeditie taal 1ste graad in gent

zwemmen – 6de leerjaar
personeelsvergadering

onderwijsraad

dinsdag 19 december 
zorgoverleg

donderdag 21 december
landing kunstkuur – 5de leerjaar

vrijdag 22 december
rapport 2

maandag 25 december 
Kerstmis

van maandag 25 december t.e.m. 5 januari 
kerstvakantie

Ons eetfestijn staat dit jaar gepland op 27 en 28 januari.
Opnieuw serveren we jullie een lekkere winter BBQ.

Zetten jullie deze data al in jullie agenda?
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De koude winterdagen komen er aan. Tijd voor sjaals,
mutsen en handschoenen.
Mogen we vragen deze goed te naamtekenen zodat
iedereen steeds zijn eigen spulletjes iedere avond kan
meenemen naar huis. Dank jullie wel!

Onbetaalbaar

Ze zijn onbetaalbaar,
Zij die een neus hebben voor de kleine noden van hun buren,

Zij die maar een half woord nodig hebben om te verstaan,
Zij die altijd iets extra's in de ijskast hebben voor een plotse gast.

Ze zijn onbetaalbaar,
Zij die steeds weer de vinger op de open wonde leggen,

Zij die geduld opbrengen voor altijd weer dezelfde vragen,
Zij die tegen beter weten in toch maar opnieuw beginnen.

Ze zijn onbetaalbaar,
Zij die achter regels en wetten de mens zien, ook de sukkelende,
Zij die begrip opbrengen voor hen die zich de derde keer stoten,

Zij die willen geloven dat mensen op hun manier echt hun best doen.

Ze zijn onbetaalbaar,
Zij die met open ogen leven en met een open hart,

Zie weten dat zelfs rechtvaardige wetten
Mensen niet altijd tot hun recht laten komen.

Ze zijn on-be-taal-baar
Zij die met vreugde gerechtigheid beoefenen.

Kris Buckinx, april 2020


